
Juf Christine op pensioen 

Op maandag 17/06 (tevens de verjaardag van juf Christine) was het groot feest in 
Wonterwijs. De familie van de juf en Christine maakten een tocht doorheen Wontergem. Op 
verschillende plekjes deden de kinderen een dansje en kwam er tevens een vriendin 
tevoorschijn. Bedankt voor de schitterende jaren, geniet ten volle van je pensioen! 

Na de spetterende namiddag werd de juf nog eens extra in de bloemetjes gezet met een 
receptie, collega's, vrienden en familie. 

 

Sportdag 

Een beetje regen hield ons niet tegen! De lagere school ging naar Team Adventure te Deinze. 
De kids werden verschillende activiteiten voorgeschoteld: lasershooten, boogschieten, 
teambuilding, waterspelletjes, jumpfun,... 

Ook de kleuters hadden een sportnamiddag op school. In het thema van de Olympische 
Spelen genoten de kids van verschillende sporten. 

 

Zeeklas (verslag Mirthe) 

Iedereen is goed vertrokken bij het station in Deinze. We zijn aangekomen in Sint-Idesbald 
in het Reigersnest. Maar we mochten pas in de namiddag in onze slaapkamers want ze 
waren nog aan het poetsen. Dus mochten we eerst een beetje op de speeltuin. Daarna zijn 
we naar het strand geweest. We  hebben allerlei leuke activiteiten gedaan rond het strand. 
Toen zijn we weer vertrokken naar ons hotelletje. En dan mochten we eindelijk in onze 
slaapkamers. En dan 1 uur onze valies uitladen. We hebben krabben gevangen, iedereen 



heeft een schelpje gekregen. We zijn gaan wandelen maar door het slechte weer hebben 
we het afgekort. We hebben ook een film gekeken in de avond ICE AGE. Iedereen is ook in 
het zwembad mogen plonsen. En 's avonds was er een speciale act gepland. Iedereen kreeg 
een andere rare naam, bv. (Pamela, Tessa, Jef)... En we moesten een soort van modeshow 
doen en animatie spelen. We zijn naar de duinenabdij geweest. Die avond hebben we 
gezelschapsspelletjes gespeeld. We hebben ook een Bonte Avond gehad. Dat is iets waar 
iedereen iets moest doen bv. (talent, hobby of sport)... iets wat je goed kan. Daarna hebben 
we een dikke fuif gehad. De volgende ochtend moesten we onze bagage inpakken en gingen 
we naar de dijk voor een (ijsje, souvenirtje of met de gocart)... En helaas moesten we dan 
vertrekken. Het was een leuke week           

 

Bedrijfsbezoek 

De derde graad bracht met ondersteuning van Rotary Club Deinze, een bedrijfsbezoek 
aan autobedrijf Schepens te Deinze. De kinderen mochten meevolgen hoe een onderhoud 
aan een auto werd uitgevoerd. Ze kregen ook verschillende onderdelen te zien en konden 
plaatsnemen in enkele sportwagens. 

 

Schoolreis lager 

De lagere school van Wonterwijs trok met de bus richting Brugge. Tijdens de voormiddag 
genoten de kinderen van Cozmix; de sterrenwacht in Brugge. In de voormiddag maakten de 
kids kennis met de telescoop, kreeg iedere graad hun eigen film voorgeschoteld in het 
planetarium en kregen de kinderen op hun niveau een workshop in teken van de ruimte.  

Na de picknick in het lokale park, trokken we naar het Olympiazwembad. De vele glijbanen, 
de wildwaterbaan en andere activiteiten vervolledigden deze prachtige dag. 



 

Avonturenklas 

3 dagen op avontuur. 2 scholen samen. 1 machtige bende! De tweede graad van Wontergem 
en Gottem trokken naar Ronse om hun grenzen te verleggen. Verschillende 
activiteiten kleurden deze drie gekke dagen. Van touwenparcours tot shooting, van survival 
in de beek tot de knuffelpaal; voor ieder wat wils. Het lekkere eten en het gezellig 
samenzijn in de slaaptenten zorgden voor de kers op de taart! 

 

Wonterrock + lasershoot 

Het eerste weekend van mei staat traditiegetrouw in het teken van 'de Wontergemse 
feesten'. Deze worden al jaren afgetrapt met de Wonterrock. Een organisatie van de 
ouderraad. Opnieuw kwamen ze origineel uit de hoek: fuif met lasershooting. De kinderen 
genoten met volle teugen! 

 



Kermis 

Na jaarlijkse gewoonte, trakteert de ouderraad onze volledige school op een uitstapje 
naar de plaatselijke kermis. Dit jaar mochten we in onze handjes wrijven. Het feestcomité 
van Wontergem 'tzalwerewazijn' heeft voor een uitgebreide kermis gezorgd. De kleinsten 
mochten genieten van de draaimolen en het viskraam, de eerste graad kon salto's maken 
op de trampolines, het derde en vierde leerjaar schoot zich een weg naar de top en de 
oudsten van de school genoten van het lunapark.  

 

Tutorlezen + Vlaamse leesweek 

Na de paasvakantie organiseerde Vlaanderen Vlaanderenleesdag. Ook onze school deed 
mee. De kinderen van de derde graad hielpen de kids van de eerste graad met het lezen. In 
deze tutormethode werden de kinderen in groepjes verdeeld.  

 

Uitstap Brussel 

De tweede graad van Wonterwijs én De Kerselaar trokken naar onze hoofdstad. Een 
spannende uitstap want velen verkenden voor de eerste keer de metro en de trein. In de 
voormiddag kregen de kids een interessante wandeling langs verschillende Brusselse 
trekpleisters: de Kunstberg, Het Koninklijk Paleis, het Warandepark, Bozar, De Grote Markt, 
Manneke- en Janneke Pis, de Koninklijke Gallerijen, de Beurs,... 

In de namiddag trokken we met de metro richting het Atomium. We gingen in de bollen en 
genoten van verschillende lichtspektakels. Ook het mooie uitzicht mocht niet ontbreken. 



 

Buitenklas 

Na de paasvakantie, mochten we de kinderen verwelkomen met een gloednieuwe 
buitenklas. Dankzij de vele helpende handen, ouderraad en medewerking van Tuinen 
Decorte konden we dit project verwezenlijken. Later in de week volgde er een officiële 
opening met de kinderen van de school. In de toekomst zullen er nog schilderwerken 
uitgevoerd worden, wordt er nog een bord opgehangen en zal er nog een afdak worden 
geïnstalleerd. 

auteurslezing 

We trokken met de derde graad richting de bib van Deinze. Daar wachtte Joris Thys ons op. 
De auteur en illustrator toonde aan de kinderen hoe ze op een originele manier cartoons 
kunnen tekenen. Een hele interessante voormiddag! 

Met de school organiseerden we een soepstop tvv de Voedselbanken. 
Lekkere tomatensoep werd geserveerd. Bedankt aan alle aanwezigen!  

 

Soepstop 

00:0000:25 

Schoolfeest 



Onze school organiseerde de week voor Pasen het schoolfeest. We probeerden een nieuw 
concept uit. Dit was een schoolfeest VOOR de kinderen. De leerkrachten creëerden 5 
verschillende kamers. Met de stempelkaart in de hand konden de kinderen (en 
volwassenen) de verschillende activiteiten bezoeken en uitvoeren. Zo was er 
een tentoonstelling met paaswerkjes van alle kinderen, een puzzelkamer in verschillende 
niveaus, een karaokebar, een hoek met volksspelen en een bingokamer. 

Bunny Hop was ook aanwezig. Wie wou kon een gokje wagen in welk vakje Bunny Hop zijn ei 
liet vallen. De mascotte van deze dag maakte 3 personen gelukkig. Ook de winnende foto 
van de week voordien kreeg een lekkere prijs. 

Na een lekker broodje Breydelham en (enkele) drankjes gingen we terug huiswaarts. Dank 
aan alle aanwezigen voor de gezelligheid! 

 

Dino op school 

De kilas van juf Nele kreeg hoog bezoek. Omdat de kinderen werkten rond het thema van 
'dino's, kwam er een echte dino op bezoek! De vriendelijke reus was wel zin ei kwijt. 
Gelukkig waren de dappere bengeltjes van juf Nele er als de dino's bij om het verdwenen ei 
terug te vinden. 

 

Rode Kruis 

De tweede graad kreeg hoog bezoek. Een medewerken van het Rode Kruis-
Vlaanderen bracht een bezoek aan onze school. Om te starten werden de kinderen 
ondergedompeld in een bad van informatie. EHBO-technieken werden aangeleerd en de 
kinderen mochten deze in de klas ook zelf toepassen. Daarna verhuisde de klas naar het 



kerkplein. Daar stond de ziekenwagen klaar. We kregen uitleg rond de werking en mochten 
een kijkje nemen in de wagen! 

 

Beroepenhuis 

Tijdens het werken rond het thema 'beroepen' vertrok de derde graad met de trein richting 
Gent. We werden verwelkomd door het team van het Beroepenhuis. Daar kregen we eerst 
een korte uitleg rond de verschillende sectoren. Nadien mochten we in verschillende 
workshops kennis maken met verschillende beroepen. We sloten ons bezoek af met 
een doe-zoektocht in het museum op de hogere verdiepingen. Een enorme leerrijke uitstap! 
TIP; de kids kunnen gratis terugkeren! 

 

Wegwijsdagen 

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar brachten begin maart een bezoek aan campus 
College van de Sint-Paulusscholen te Waregem. Met een kaart konden de 
kinderen verschillende activiteiten doen die in teken stonden met een bepaalde richting 
die in deze school gekozen kan worden. Wie verzamelde de meeste sterren op de kaart? 



 

Doedagen 

De derde graad maakten midden februari kennis met enkele middelbare scholen van 
Deinze. Ze kregen verschillende workshops die in teken stonden van de verschillende 
studierichtingen. Van Latijn tot houtbewerking en van koken tot taal en media. Voor 
iedereen wat wils! 

 

Carnaval 

Net voor de vakantie genoten de kinderen van de carnavalsweek op onze school. Elke dag 
van de week mochten de kids verkleed naar school komen. Zo was er de gekke hoeden-, 
zotte haar-, kleur- en pyjamadag. De apotheose vierden we op de laatste dag. We maakten 
met de volledige school een tocht doorheen Wontergem. Op enkele plaatsen maakten we 
een stop, en dansten de kinderen op de verschillende carnavalsbeats. Toen we terug op 
school waren ging het feestje door in de zaal. Een kidsfuif sloot de dag af.  



 

Brugactiviteit 

De kinderen van de 3e kleuterklas mochten een bezoekje brengen aan het 1e leerjaar en we 
wisselden eventjes van klas. Het 1e leerjaar mocht nog eens naar de kleuterklas bij juf Nele 
komen spelen en de kleuters mochten even in het eerste leerjaar blijven waar ze 
kennismaakten met juf Laura, het klasje en het smartboard. Ze konden ook al een kleine 
activiteit doen aan hun bankje.  

 

Bezoek thuisverpleger 

In de klas van juf Nele, werkten wde kleuters twee weken rond het thema 'ziek zijn'. We 
kregen in de klas bezoek van thuisverpleger Chris, de papa van Floris.  Hij had zijn 
verplegerstas mee met allerlei instrumenten en materiaal om te onderzoeken en te 
genezen. Hij heeft ons van alles geleerd over ons lichaam en we weten nu hoe we alle 
instrumenten moeten gebruiken. We kregen ook tips over hoe we gezond kunnen blijven. 
Deze gaan we zeker toepassen. Chris schonk ons ook een EHBO-koffer voor onze 
school.  Een grote dankjewel Chris voor je leerrijke uitleg en het mooie materiaal die we 
kregen! 



 

Receptie + frietjesfeest 

Het nieuwe jaar hebben we met ons schooltje feestelijk gevierd. Met de school 
organiseerden we een receptie waar de kinderen genoten van een drankje en een chipje. 
Tijdens dit moment hebben we ook onze 3de pijler 'openheid' in de kijker gezet. De kinderen 
konden eens lekker zot doen met een boodschap voor de photobooth. 

Na de receptie was er ook ons frietjesfeest. Dit wordt jaarlijks door onze fantastische 
ouderraad ondersteund. Van harte bedankt. 

Schaatsen + pizza 

De Sint gaf aan de derde graad een uitstap cadeau. De kinderen trokken op 18 december er op 
uit. In de voormiddag gingen de kinderen een uurtje schaatsen op de nieuwe piste te Deinze. 
Daarna volgde en kort bezoek aan de bib, speeltuin en skatepark. Om de voormiddag af te 
sluiten, genoten de kids nog van lekkere pizza! Njammie... 

 

De kinderen van het derde en vierde leerjaar verzamelden 's morgens op school en gingen 
naar het koersmuseum in Roeselare.  

We mochten een koerstrui lenen voor de dag. We kregen een rondleiding in het museum. Daar 
zagen we een hoge bi. Dat is een fiets met een heel groot voorwiel en een heel klein achterwiel.  

Er was ook een zaal waarin de oude fietsen van wielrenners waren. We speelden een kaartspel.  

In het museum waren ook fietsen van jong naar oud en er stonden infokaartjes bij met de 
leeftijd.  

Het was een leuke dag! 



 

Koersmuseum 

 

Wontergem Wintert 

Wontergem sloeg de handen in elkaar. Het Buyssecomité, feestcomité Tzalwerewazijn, FERM, de 
ouderraad en Wonterwijs organiseerden voor de eerste keer "Wontergem Wintert".  

Allereerst werd er een loopwedstrijd gehouden doorheen de wijken van Wontergem. De reeksen 
werden ingedeeld volgens leeftijd. Verschillende stops met DJ's zorgden voor ambiance. Daarna 
kon iedereen verzamelen op de speelplaats van de school voor een gezellige wintermarkt. 
Lokale handelaars en verenigingen stonden paraat. 

Nooit eerder mochten we zoveel volk verwelkomen op onze school. De eerste editie was een 
TOPeditie. Dank aan de vele helpende handen en verschillende sponsors! 

 

 

5 december stond in alle agenda's van de kinderen genoteerd. Op deze dag kwam de Sint onze 
school een bezoek brengen met zijn Piet. In de namiddag kwam de Sint met tractor 



aangereden. Hij werd ontvangen op het plein door onze kleuter- en lagere school. Nadien bleek 
dat de Piet het boek van de Sint had verstopt. De kinderen konden het boek terugvinden 
door een dansje, toneeltje of gedichtje voor te brengen. De Piet zag dat het goed was en vertelde 
waar het boek lag. Met een hand vol lekkers, gingen de kinderen voldaan terug huiswaarts.  

 

Sint 

 

De kinderen van de 3de graad trokken richting Velzeke, en dit in het kader van ons werothema "in 
de tijdscapsule". In het archeocentrum kregen de kinderen in de voormiddag een rondleiding 
doorheen het museum. We maakten een reis door de prehistorie en de oudheid. Na de 
middagpauze werden de kinderen omgetoverd tot echte Gallische- en Romeinse krijgers. 
Met maliënkolder, brakka, tunica, wapens en helmen waren de meesten bijna niet meer te 
herkennen. De gevreesde soldaten van de derde graad keerden na deze leerrijke dag met de bus 
terug huiswaarts. Graag ook nog een welgemeende 'dank u' voor onze begeleider! 

Velzeke 



 



 

Wontergem Wintert 

 



De kleuters en peuters van onze school trekken naar jaarlijkse gewoonte naar de boomgaard van 
Lilane. Appels en peren bij de vleet! De kinderen kregen een korte rondleiding en er was ook een 
luistermoment. Zijn er ook enkele kinderen die wat lekkers hebben geproefd? 

Boomgaard kleuters 

 

Begin oktober werden Wonterwijs en De Kerselaar door Sport Vlaanderen en VLAS uitgekozen 
als proefkonijnen voor hun nieuwe project. 

De kinderen van de derde graad kregen een presentatie voorgeschoteld waar ze kennis maakten 
met de geschiedenis en de verschillende aspecten van het boogschieten. Deze mochten ze dan 
ook uittesten in de praktijk: een individuele VR-sessie en op het grasveld in de hoogte schieten. 
We kwamen opnieuw in de krant! 

 

>> KRANTENARTIKEL << 

Boogschieten 

Tijdens de week van het bos brachten we een bezoek aan Lozerbos. De schrijver Marc De 
Bel bracht als 11-jarige hier veel tijd door. Tevens een plek die hij gebruikte als inspiratiebron 
voor vele verhalen. Daarom toverden we deze week om als "Week van Marc/bos". De schrijver 
bracht ons zelfs een bezoek! Lees gerust de eerste verslagen van de 3de graad. We stonden ook 
in de krant!  

 

>> VERSLAGEN 3e GRAAD << 

>> KRANTENARTIKEL << 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20231017_95573720
https://www.wogo.be/_files/ugd/0f16b0_f44a12f3f61442b2bdbaf18b38bbf407.pdf
https://www.hln.be/deinze/leerlingen-wonterwijs-trekken-met-marc-de-bel-naar-lozerbos~af0d2525/


 

Bosdag met Marc De Bel 

Midden september staat synoniem voor strappen. Op deze dag kunnen de kinderen zich uitleven 
op wieltjes. De vele steps, fietsen en rollerblades werden met plezier bereden.  

In de voormiddag maken de kinderen per klas een parcours op school of op het plein aan de 
overkant van de school. Deze werd voor de gelegenheid afgezet door de politie om de veiligheid 
te garanderen. 

Tijdens de namiddag werden er gemengde groepjes gemaakt van kleuters en 
lagereschoolkinderen voor een grote fotozoektocht door de Wontergemse straten. 

 

Strapdag 



 

Op avontuur... 

Het schooljaar is van start gegaan! Op 1 september konden de kids terug naar school. Met 
kompas en vergrootglas, heetten we alle kinderen opnieuw welkom. 

 

Dit schooljaar zetten we ons opvoedingsproject in de kijker. De pijlers met onze 5 kernwoorden, 
zullen de volgende maanden elk op zijn beurt aan bod komen. 

 

Ondanks de gietende regen konden we spreken van een geslaagde eerste schooldag! 

 

 



 

Jaarlijks eetfestijn 

Na jaarlijkse gewoonte, organiseert de ouderraad van Wonterwijs het eetfestijn. Zet de laatste 
zaterdag van september met stip in de agenda! Geniet van heerlijke (vegetarische) balletjes in 
tomatensaus, vol-au-vant en een buffet à volonté. Er is één consumptie inbegrepen. 

 

Volwassenen en kinderen + 12j betalen 18,5 euro 
Kinderen -12j betalen 9 euro 

 

Inschrijven is binnenkort mogelijk: 
via school met gepast geld 
via ouderraadwontergem@gmail.com met storten op de rekening 

mailto:ouderraadwontergem@gmail.com


 

Nieuwe website 

Wij heten jullie van harte welkom op onze nieuwe website. Op deze pagina zullen jullie de 
belangrijkste nieuwtjes terugvinden over De Kerselaar. Bij vragen, kunnen jullie steeds contact 
met ons opnemen via de "teampagina". Veel surfplezier! 

 

https://www.wogo.be/team-1

